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Vliegveld Hilversum
RESTAURANT
LUNCH - DINER - BORREL

Dagelijks geopend vanaf 10:00 
voor lunch, diner en borrel
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De jaarlijkse hemelvaartsvlucht zou 
dit jaar naar Salzburg gaan. Tijdens de 
voorbereiding bleek dat daar neerstrijken 
met 7 (club)vliegtuigen, moeilijk zou 
gaan worden. Dan maar naar Linz, maar 
ook daar beperkte mogelijkheden voor 
hotelovernachtingen en parkeerplaatsen 
voor onze kisten. Wat nu?

Dan maar een kleiner “driehoekje” vliegen 
en van Hilversum naar Erfurt en via Mun-
ster weer terug. Ook leuk en natuurlijk ook 
vol met de ingrediënten, vliegen, steden 
bekijken, cultuur snuiven en goed eten en 
drinken. Dat kan in Duitsland natuurlijk ook.
Bestemming dus gekozen, dan wordt het 
vliegplannen maken waarbij de meteo zoals 
altijd de hoofdrol speelt. 

En daar leek het helaas fout te gaan…. Slechte 
weersomstandigheden in Duitsland in de peri-
ode 28 mei – 1 juni. Hoe nu verder?

De clubvluchtencommissie, zou de club-
vluchtencommissie niet zijn als ze zich door 
dit “akkefi etje” uit het veld zouden laten slaan. 
Ze hebben jarenlange ervaring met her or-
ganiseren van clubvluchten (ook in het pre 
internet-tijdperk toen alles telefonisch afge-
stemd moest worden) en kwamen al snel met 
een alternatieve bestemming: Frankrijk! Want 
daar waren de weersomstandigheden een stuk 
beter, dus werd het plan langs de westkust “af 
te zakken” naar Rouen. Drie “uurtjes” vliegen 
van EHHV, met een tussenstop in Kortrijk. 
Goed te doen!

Helaas waren de weersomstandigheden in 
Nederland nou niet echt “lekker” om te gaan 
vertrekken op woensdag (28 mei). Dan maar 
29 mei (Hemelvaartsdag zelf), maar ook 
dat lukte niet. Dan vrijdag de 30ste : goede 
vooruitzichten in Nederland, maar wel met een 
grijze start met laaghangende bewolking. Zou 
het nog gaan lukken om weg te komen? De 
equipe van de SKC had er alle vertrouwen in 
en meldde zich al om 08:30 op een grijs EHHV. 

De “DON-ploeg” had al gezien dat het zo vroeg 
in de morgen niet vliegbaar was en kwam om 
11:30 in het clubhuis aan waar ze meteen de 
weerbriefi ng van de “SKC” kreeg die al de hele 
ochtend nauwlettend in de gaten hield hoe be-
wolking heel langzaam optrok tot de gewenste 
1000 voet. Om 12:00 uur kwam de verlos-
sende weer-update: YES!! We kunnen!
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Hemelvaartvlucht
Salzburg, Linz,
Erfuhrt....eh Rouen!

Gabe Spalburg



De SKC en DON vertrokken kort na elkaar 
rond 12:30. De N8325W (equipe “Bernar-
dus”) vertrok rond die tijd vanaf EHLE. 
Alle drie de kisten maakten op Kortrijk een 
tussenstop en genoten van de lunch in de 
plaatselijke “TeleSnack” die op 10 minuten 
lopen van het vliegveld in een winkelcentrum 
ligt. (De lunchgelegenheden op en vlak bij 
het vliegveld waren gesloten) Bij vertrek uit 
Nederland lag de wolkenbasis (zoals gezegd) 
rond de 1000ft. Voorbij Zeeland en toen Bel-
gië in, was het inmiddels CAVOK  dus kon 
lunch in Kortrijk plaatsvinden op het terras 
in het zonnetje! 

Na, de lunch, terug naar onze kisten en op 
naar Rouen. Nog maar net het circuit uit 
van Kortrijk, vlieg je Frankrijk al binnen en 
neem je contact op met Lille. Gedurende de 
vlucht van Kortrijk naar Rouen merk je dat 
je in een echt “groot” land bent. Het groene 
landschap met hier en daar een dorpje lijkt 
eindeloos. De radio die bij vertrek nog zo 
intensief werd gebruikt, is minutenlang stil. 
Tot vlakbij Rouen. Daar blijkt het veld (LFOP) 
een soort van “uitgestorven” terwijl het toch 
een behoorlijk grote luchthaven is, maar ook 
dat is Frankrijk. 

De 4e deelnemer aan de clubvlucht (equipe “Ten 
Holder” met de PH-OKX) was daar vanuit Teuge al 
geland en was bezig te tanken.  Ook de N8325W 
en de DON gooiden de tanks vol, alvorens de 
kisten te parkeren en op zoek te gaan naar de 
uitgang via het terminalgebouw. De SKC onder-
vond problemen met de betaalterminal van de 
benzinepomp, dus die parkeerde hun kist “leeg” 
naast de andere drie. (Na ons arriveerde er een 
delegatie van de vliegclub Grimbergen uit Belgie, 
dus stonden er op het “lege” vliegveld ineens 7 
kisten op de lijn)

We wisten dat we voor 18:00 op Rouen moesten 
landen. Dat hebben we ook gedaan (landing was 
om 17:40), maar door het tanken en rustig aan 
doen bij het leegmaken en parkeren was het 
inmiddels al 18:00 uur wat betekende dat het 
terminalgebouw op slot was en compleet was 
uitgestorven. Hoe kwamen wij nu het veld af? 
Hekken waren overal afgesloten en bijgebouwen 
en ander hangars waren ook gesloten en totaal 
verlaten. Uiteindelijk maar een nummer gebeld dat 
bij een van de kantoortje vermeld stond, maar dat 
werd niet opgenomen. Na lang proberen kregen 
we uiteindelijk iemand aan de lijn. Dat bleek later 
een medewerkster van de administratie van het 
vliegveld te zijn. 
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Zij is vervolgens gaan rondbellen om na 
te vragen wat ze moest doen om de hele 
groep (wij en onze Belgische vrienden) 
in te kunnen klaren. Ze deelde daarvoor 
pennen en formulieren uit, die ze later 
weer verzamelde en toen de deuren aan 
de “landzijde” van het terminalgebouw 
werden geopend, konden we richting 
bushalte en taxistandplaatsen die (zoals 
verwacht) ook totaal leeg waren! 

Dan maar zelf bellen en uiteindelijk via 
taxi’s en ubers werd het hele gezelschap 
richting het centrum van Rouen geëva 
cueerd. (Eenmaal al lang en breed ter-
ug in Nederland bleek op de nota die we 
van LFOP kregen, dat de “handling” die 
wij van de aardige Franse mevrouw had-
den gekregen -terminal gebouw openen, 
pennen en formulieren uitdelen en weer 
verzamelen en ons vervolgens de deur 
uit werken-, niet gratis was. Per vlieg 
tuig werd daar een stevige 147 euro voor 
gevraagd!) 

Eenmaal door de taxi’s afgezet bij onze 
hotels in Rouen, bleek er bij het incheck-
en “iets mis” te zijn waarvan twee equipes 
(DON en OKX) het slachtoffer werden. 
(dubbele boeking) Normaal gesproken 
niet zo’n ramp omdat er altijd wel een 
alternatief hotel te vinden is in een grote 
plaats als Rouen, maar helaas deze keer 
niet omdat alle hotels in en om Rouen dat 

weekend vol zaten vanwege de jaarlijkse “Fêtes 
Médiévales de Rouen". Een groot spektakel 
waarbij er heel veel te doen beleven was in de 
oude binnenstad van Rouen. Iedereen in mid-
deleeuwse kledij, volksdansen, demonstratie 
van oude ambachten, optochten van Ridders 
te paard (echt waar!) en een enorm muziek-
festival aan de oevers van de Seine dat werd 
afgesloten met een groot vuurwerk.

Gelukkig kon ook deze tegenslag worden 
“gemitigeerd” en konden de meesten door de 
geboekte kamers te delen uiteindelijk toch een 
slaapplaats vinden. Equipe OKX moest daar-
voor wel uitwijken naar een “Formule 1” hotel 
langs de snelweg ver buiten de stad, dat ze na 
een lange taxirit uiteindelijk bereikten. Dat was 
helaas maar voor één nacht dus moesten zij 
de volgende dag alweer terug naar Teuge. De 
overige equipes kwamen zondag 1 juni weer 
veilig terug op EHHV.

Uiteindelijk een geslaagde clubvlucht met veel 
uitdagingen in de aanloop en de planning en 
onderweg met gesloten vliegvelden en over-
boekte kamers, maar Rouen was prachtig, de 
Fêtes Médiévales geweldig en het vliegen op 
de heen en terugweg weer genieten.

De vlucht vond plaats na hemelvaart, de be-
stemming wisselde van Oostenrijk naar Duits 
land en uiteindelijk dus Rouen in Frankrijk.

Op naar de hemelvaartsclubvlucht van 2026. 
Waar gaan we dan heen?

›  Part 145 onderhoud, alle inspecties, pitot-static en avionics tests
›  Part M, CAMO + management
›  Avionics shop: off. dealer Trig, Garmin, Aspen, Becker, Artex
›  Ook structural repairs en U.S.-registered aircraft
›  Spare parts en vliegtuigverkoop
›  AOG-services 24/7

+31 (0) 55 323 21 74
EASA NL 145.1310

De Zanden 105 B
7395 PG Teuge

info@amnetherlands.nl
www.amnetherlands.nl

Aircraft Maintenance Netherlands

Tel. 055 323 21 74 | info@amnetherlands.nl | www.amnetherlands.nl | De Zanden 105B, 7395 PG Teuge

Uw groene onderhoudsbedrijf
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NIEUWS
VAN
OPS

Stefanie
van Altena

Jemig, ik werk nu alweer een jaar hier 
op Ops. Wat is dat snel gegaan zeg. 
En een hoop geleerd. De eerste paar 
maanden waren pittig maar toch ook 
heel erg leuk. Deze baan raakt toch een 
karaktereigenschap (valkuil) van mij 
waar ik nu goed aan kan werken: alles 
onder controle willen hebben. Gaat niet 
gebeuren.  Dus wat wil je nog meer, 
vliegtuigen, gezellige mensen, thera-
pie èn betaald worden. Briljant. 

Mijn zomervakantie zit er voor dit jaar weer op. Voor het eerst naar Oostenrijk geweest 
(gewandeld) en dat was waanzinnig mooi. Dit was ook voor het eerst in de geschiede-
nis van de ACHA dat er 3 weken in het hoogseizoen geen vaste kracht aanwezig was. 
Alles is opgevangen door een klein legertje vrijwilligers die de ‘operatie’ draaiende 
hield. Waarvoor mijn enorme dank. En het was natuurlijk een heeeeerlijk luxe om te 
beginnen op de dag dat ook de NATO top begon. Dus ik kon 3 dagen heerlijk rustig er 
weer in komen. Van mij mag er elke jaar wel zo’n NATO top zijn aansluitend aan mijn 
vakantie. Eens zien of ik Rutte zo gek kan krijgen.

Een klein dingetje dat mij wel verbaasde was dat van de SKM zo’n beetje alles dat niet 
vast zat, was verdwenen. Het is dat die prop zo vast zit anders zijn we die ook nog een 
keer kwijt. “Uh nee, ik weet niet waar die is. Net zat die er nog op.”, en dan onder het 
vliegtuig kijken of die daar misschien ligt (sorry, ben plaatjesdenker).
 
Een vlieger vertelde me dat hij tijdens de walk-around werd afgeleid door een vraag 
van zijn passagier, terwijl hij net de pitot cover in zijn hand had. Gaf die even aan 
iemand anders om vast te houden met de aanname dat die het op zou bergen. Afijn, 
niet gebeurd. Pitot cover kwijt maar gelukkig later wel terug gevonden. Zo herkenbaar, 
echter…..wat mij bij brengt tot het volgende punt. De walk-around is een heilig on-
derdeel van de voorbereidingen. Er moet wel ergens bloed uit lopen om je aandacht 
niet bij de walk-around te hebben. Ik zie dit wel vaker. Kletsen met andere vliegers, 
passanten, passagiers terwijl je bezig bent. Nee! Nie goe! 

Spreek met jezelf af, ben nu dit aan het doen en ik laat me niet afleiden. “In het verleden 
behaalde resultaten, zijn geen garantie voor de toekomst.” M.a.w. dat het altijd goed 
gaat, wil niet zeggen dat het nooit fout zal gaan. Bedenk dat de regels in de luchtvaart 
in bloed zijn geschreven. En gebruik die checklist. Daar staat trouwens ook op dat de 
pitot cover, stall warning plug etc er weer op moeten. Wordt de kist overgenomen, 
vertel de volgende vlieger dat deze nog in de kist liggen. Afijn, voor zover mijn gezever. 

En tot slot nog een huishoudelijke mededeling. Ik werk van maandag tot en met don-
derdag van 09.30 tot 14.30 uur. Graag werk gerelateerde vragen sturen naar ops@
vliegclubhilversum.nl. Het nummer 035-577 1300 wordt tijdens mijn werkdagen door-
geschakeld naar het nummer 06-11262498. Als je Ops nodig hebt, kan je altijd het 
035 nummer bellen want vrijdag, zaterdag en zondag wordt de doorschakeling eraf 
gehaald. Zo krijg je dus altijd de juiste persoon van dienst te spreken Het mobiele 
nummer dat begint met 250 is mijn privé nummer. Daar graag alleen privé gerela-
teerde berichtjes naar sturen. Zou hou ik overzicht.
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Palma de Mallorca is in de zomer een popu-
laire bestemming voor toeristen, maar onlangs 
landde een bijzondere gast met een 747 op de 
luchthaven van het eiland.

De emir van Qatar arriveerde met zijn eigen Boe-
ing 747-8. Het imposante toestel, met registratie 
A7-HHE, trok niet alleen de aandacht van lucht-
vaartliefhebbers, maar zorgde ook voor de nodige 
stress op de Spaanse luchthaven. Met een lengte 
van ruim 76 meter en een spanwijdte van bijna 69 
meter behoort de 747-8 tot de zeldzame categorie 
F, bedoeld voor vliegtuigen met extreme afmetin-
gen. Een categorie waar de luchthaven van Palma 
de Mallorca niet volledig op is ingericht.

De Spaanse luchtverkeersleidersvereniging Con-
troladores Aéreos meldde dat de 747-8 slechts 
gebruik kan maken van één van de twee landings-
banen van het vliegveld. 

Na een landing of vertrek van een catego-
rie F-toestel moet die baan grondig worden 
geïnspecteerd op eventuele schade of achterge-
bleven objecten. Ook op de taxibanen vraagt het 
toestel veel ruimte. Gelijktijdig taxiën van andere 
vliegtuigen wordt tijdens de aanwezigheid van de 
jumbojet sterk beperkt, wat leidt tot vertragingen 
en aangepaste procedures.

De luchtverkeersleiders benadrukken dat dit 
geen kritiek is op de komst van het toestel, maar 
een toelichting op de operationele gevolgen van 
een vliegtuig van dit formaat. ‘Het zijn standaard-
procedures op veel luchthavens, maar weinig 
mensen zijn ermee bekend,’ aldus de vereniging.

Ook op Schiphol beperkingen
Hoewel Schiphol Airport aanzienlijk groter is dan 
het internationale vliegveld van Palma de Mal-
lorca, gelden ook op de Nederlandse luchthaven 
restricties voor categorie F-vliegtuigen. Een 747-
8, evenals een Airbus A380 of Antonov An-124, 
mag geen gebruik maken van de Oostbaan en 
omliggende taxibanen. 

Ook kunnen deze toestellen op de meeste plat-
formen niet parkeren. Toen de A7-HHE in 2024 
de Qatarese Emir naar Schiphol bracht parkeerde 
de machine op een vrachtplatform.

Slechts drie gates op Schiphol zijn geschikt 
voor de 747-8 en A380: E18, E24 en G9. Voor 
de Antonov An-124 gelden zelfs nog strengere 
beperkingen.

 

747-8 zorgt voor
Spaanse stress

Tim Volmer
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Een overwachte
glijpartij
 

Robin van Hesse

Onze retourvlucht van Brussel naar Zürich 
als ACMI voor Brussels Airlines begon met 
een onverwacht technisch staartje: een 
uitgeklapte glijbaan.

Blijkbaar had een iets té ijverige schoonma-
ker de dag ervoor een van de deuren geopend 
terwijl die nog “armed” stond – oftewel klaar 
voor een noodsituatie. Het gevolg? De es-
cape slide was eruit geschoten als in een 
rampenfilm. Spectaculair, maar absoluut 
onbedoeld.

Die glijbanen zijn alleen voor echte 
noodgevallen en worden na gebruik weer 
professioneel opgevouwen door een gespe-
cialiseerd bedrijf. Het vliegtuig mag met een 
glijbaan minder vliegen, maar onder strikte 
regels en voor een beperkte duur. In ons 
geval ging het om de deur rechtsvoor (vanu-
it de cabine gezien) – normaal dé deur voor 
de catering. Nu was dit strikt verboden ter-
rein, met een duidelijke markering:
**EMERGENCY EXIT INOPERATIVE**

De catering moest daarom via de achter-
deur. Dit zorgde voor wat vertraging, omdat 
normaal zowel voor- als achteraan tegelijk 
wordt beladen. Nu moest alles dus van ach-
ter naar voren worden geladen. Maar de 
grootste beperking? Het maximaal aantal 
mensen aan boord. Bij een evacuatie moet 
iedereen binnen 90 seconden buiten staan 
via het beschikbare aantal slides.

Door die ene uitgeschakelde uitgang mochten 
we maximaal 105 personen aan boord hebben, 
exclusief bemanning. Op de heenweg waren er 
slechts 75 passagiers aan boord, maar terug 
waren er meer dan de geplande 105.

Het grondpersoneel in Zürich was echter niet op 
de hoogte van de beperkingen die golden van-
wege de defecte glijbaan. Toen wij aangaven dat 
er maximaal 105 passagiers aan boord mochten 
vanwege de veiligheidseisen, leidde dat tot ver-
baasde blikken en lichte weerstand. Er volgde 
overleg tussen onze crew, de gate-agenten en 
de dienstdoende supervisor. We legden uit dat 
elke persoon, ook een baby op schoot, mee-
geteld moest worden in het totaal vanwege de 
strikte evacuatieregels. Aanvankelijk werd daar 
met enige scepsis op gereageerd – volgens hen 
telden alleen de stoelen mee. Dat betekende dus 
dat er 106 passagiers aan boord waren, terwijl er 
slechts 105 stoelen in gebruik waren.

Pas na het delen van onze officiële documentatie 
werd duidelijk dat we gelijk hadden. Uiteindelijk 
werden enkele passagiers omgeboekt naar een 
latere vlucht. Dat leverde natuurlijk enige on-
tevreden reacties op bij de betrokken reizigers, 
maar de veiligheid gaat altijd voor.

Het incident benadrukte hoe belangrijk duidelijke 
communicatie is tussen cabinecrew en grond-
teams – zeker wanneer er technische beperkin-
gen gelden die afwijken van het normale sche-
ma. Wat op papier een eenvoudige beperking 
lijkt, vereist in de praktijk vaak overleg, overtu-
iging en samenwerking om alles soepel en veilig 
te laten verlopen.
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Met vliegtuig door de struiken
Lelystad Airport gaat open als vakanti-
evliegveld én wordt de standplaats voor de 
F-35, de straaljager van Defensie. Het kabi-
net wil binnen twee weken instemmen met 
beide voorstellen. Dat melden Haagse bron-
nen. Vliegveldbaas Jan Eerkens is ‘positief 
en hoopvol’. „Afwachten nu. Maar na jaren 
van kabinetten die elke keer op het laatste 
moment niet durven, lijkt er nu door dit 
kabinet doorgepakt te worden. En dat is echt 
iets groots”, reageert Eerkens.

Volgens de Lelystad Airport-directeur getuigt 
het van visie en lef dat het kabinet doorpakt. 
„Het is een mooi vooruitzicht als de luchtha 
ven, die al jaren klaar is, straks gevuld gaat 
worden met blije mensen die op reis gaan. En 
dat ook nog in combinatie met Defensie, waar 
wij als luchthaven een bijdrage aan kunnen en 
willen leveren.” 

Na jaren van getouwtrek en uitstel lijkt er bin-
nenkort dus eindelijk duidelijkheid te komen 
over de toekomst van Lelystad Airport. Minister 
van Infrastructuur Barry Madlener is groot voor-
stander van de komst van het vakantievliegveld. 
Het was al bekend dat hij zal proberen het plan 
door het kabinet te loodsen.

Twee voorwaarden
Er is al meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd 
in de uitbreiding van Lelystad Airport, dat vlucht-
en wil aanbieden naar bestemmingen rond de 
Middellandse Zee. Aanvankelijk zou de vakan 
tieluchthaven al in 2018 open gaan, maar dat 
is vier keer uitgesteld. Lelystad Airport moet in 
principe nog aan twee voorwaarden voldoen om 
open te mogen. Het moet een natuurvergunning 
krijgen en het probleem met de laagvliegroutes 
moet worden opgelost. De natuurvergunning is 
nog niet binnen, maar de minister sprak eerder 
de verwachting uit dat deze voor de zomer wordt 
verleend.

Voor de laagvliegroute tussen Lemelerveld en 
Zwolle denkt vliegvelddirecteur Eerkens een 
oplossing te hebben. Hij wil de laagvliegroute 
de eerste jaren niet gebruiken. Probleem opge-
lost, redeneert hij. Volgens Luchtverkeersleiding 
Nederland is het voorstel uitvoerbaar. Als het 
kabinet het licht voor de zomer op groen zet, 
verwacht Eerkens dat het vakantievliegveld in 
april 2026 kan beginnen.

‘Brug te ver’, zeggen actiegroepen
De Samenwerkende Actiegroepen Tegen 
Laagvliegen (SATL) gaven vorige week in de 

	

Lelystad Airport open voor 
vakantievluchten en F 35’s

Freddy Schinkel / Marco Okhuizen
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Stentor aan direct naar de Raad van State 
te stappen als Lelystad Airport open mag. 
,,Wat een opzichtige poging tot manipulatie”, 
reageert de SATL. F35’s toelaten op Lelystad 
Airport terwijl de natuurvergunning voor het 
vakantievliegveld nog niet eens rond is, is één 
ding. Maar om dan het milieu, de stikstof, de 
lawaaioverlast en leefbaarheid allemaal maar 
bij het grofvuil te zetten door voor én én te 
gaan, is echt een brug te ver.”

Men vraagt zich hardop af wiens belang is 
gediend met een nieuw vakantievliegveld. 
„Economisch gezien levert het nauwelijks wat 
op. Net zo min als banen. En het landsbelang 
of belang van omwonenden wordt er al hele-
maal niet mee gediend.” De SATLwijst naar de 
Tweede Kamer, die vorig jaar een motie aan-
nam waarin een streep werd gehaald door het 
plan voor een nieuw vakantievliegveld. ,,De 
aangenomen motie wacht nog op uitvoering. 
Laat het kabinet daar maar eens mee aan de 
slag gaan”

Defensie jager F-35 naar Lelystad Airport

Dat het kabinet Lelystad Airport mogelijk óók 
aanwijst als vliegbasis voor de F-35 is geen 
grote verrassing. Staatssecretaris Gijs Tuin-
man van Defensie meldde eind vorig jaar al 
dat vliegen met straaljagers vanuit de polder 
‘significant de minste negatieve geluidsef-
fecten’ heeft op woningen. De overlast voor 
de omgeving valt, kortom, mee in vergelijking 
met andere vliegvelden.

Defensie wil het aantal oefenvluchten met het 
jachtvliegtuig fors uitbreiden. Van de huidige 
5200 naar maximaal 7500 per jaar. Daarvoor 
is ruimte nodig. Ook in militair opzicht heeft 
Lelystad een streepje voor, zei Tuinman al 
eerder tegen de Stentor. „Dan zorg je voor 
geografische spreiding van de F-35: Leeuwar-
den in het noorden, Volkel in het zuiden en 
Lelystad in het midden.’’
Boeren in de omgeving van het vliegveld zijn 
niet blij met de komst van de F-35. Zij hebben 
eerder dit jaar een geluidsactie gehouden en 
ondergingen het lawaai van een dalende F-35 
op vliegbasis Leeuwarden.

Gemeente en provincie voorstander

Gemeente Lelystad en provincie Flevoland 
stelden meteen een eis toen bleek dat Lelystad 
Airport in beeld was voor de F-35. Als er straal-
jagers komen, dan moet het vliegveld óók open 
voor vakantievluchten. Dat lijkt nu te gaan geb-
euren. ,,Dit is in lijn met ons eerder gegeven 
statement’’, meldt het college van Lelystad in 
een korte reactie. ,,Lelystad wacht het formele 
besluit van het kabinet af.”

‘Economische impuls’

Eerst afwachten of het kabinet daadwerkelijk 
een positief besluit neemt, reageert de provincie 
voorzichtig. Zo ja, dan is dat volgens Flevoland 
een economische impuls voor de regio. ‘In dat 
geval zijn we blij dat na ruim vijftien jaar onze-
kerheid ondernemers, onderwijsinstellingen, 
werknemers en inwoners verder kunnen in het 
gebied’, aldus de provincie in een schriftelijke 
reactie.

Bij de komst van zowel vakantievluchten als 
straaljagers zijn goed overleg met de omgeving 
en het behoud van een goed woon-, werk- en 
leefklimaat essentieel, meldt de provincie ver 
der. ‘We hebben zorgen over de hinder van 
jachtvliegtuigen voor de omwonenden. 

Om de overlast te beperken, vragen we Defensie 
de routes te optimaliseren en de gehinderden 
ruimhartig te compenseren.’

Meer infvormatie op:
www.lelystadairport.nl/vluchten/vakantievluchten/
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Martin Leeuwis is bekend door het uit-
geven van boeken met cartoons en 
korte verhalen over de luchtvaart en 
komt regelmatig met nieuwe uitgaves.

Nu ook weer met dit originele boek met korte 
verhalen over de carrière van Willem Raap 
(een synoniem) als vlieger bij Martinair. Deze 
uitgave heeft wel een bijzonder tintje gezien 
het recente overlijden van de oprichter en di-
recteur Martin Schröder, die ook in het boek 
regelmatig langs komt.
   
Het boek gevuld met vaak hilarische anek-
dotes over de luchtvaart avonturen van Wil-
lem Raap, opgetekend door zijn zwager Gerrit 
de Jong en kundig beschreven door Herman 
Mateboer geeft een goed beeld hoe het leven 
van een vlieger is bij een chartermaatschappij, 
die vaak opereert langs de grenzen van wat 

in de luchtvaart kan en mag. Niet dramatisch 
maar realistisch en bovendien zeer humoris-
tisch beschreven. Als jonge co-piloot begon-
nen op de DC-3 daarna de Convair 340, de 
DC-9, DC-8, DC-10 en uiteindelijk als gezag 
voerder op de MD-11. Een rijke en avontuurli-
jke carrière dus.

Technisch klopt het allemaal maar ver-
halen uit de mond van een vlieger zijn 
vaak een tikkeltje aangedikt, maar toch 
heerlijk door de schrijver vastgelegd. 
Uit eigen ervaring weet ik bijvoorbeeld dat 
de PH-MAX (een DC-9) gecharterd door de 
komiek Max Tailleur er reuma patiënten mee 
vervoerde naar Bad Gastein. Deze kist startte 
vanaf vliegbasis Soesterberg en de patiënten, 
waarvan de meesten niet erg mobiel waren 
moesten met behulp van een vorkheftruck in 
het toestel geladen worden. Ja dat kan dus al-
leen maar met een kist, die  uitgevoerd is voor 
vracht en passagiers en uitzonderlijk: vanaf 
een militaire basis opereerde.

Het boek is gewoon lekker en boeiend lees-
voer zeker voor oudgedienden van Martinair 
maar ook voor iedereen, die wel eens wil 
weten hoe het achter de schermen van een 
chartermaatschappij werkt en er achter komt 
dat het beroep van verkeersvlieger niet al-
leen maar glamour en mooie tripjes inhoud.

Weer een interessante publicatie van 
Martin Leeuwis, die het zeker goed gaat 
doen. Het telt 128 pagina’s (niet dik 
dus) maar dat je wel in een keer uitleest.

Luchtvaartinhoud	:  *****
Leesbaarheid	 :  *****
Fotomateriaal	 :  **
Aanbeveling	 :  *****

Het Logboek van Willem Raap
Uitgever: Martin Leeuwis Publications
Auteur   : Herman Mateboer
ESBN     : 978 94 90008 284
Te koop o.a. bij de Pilot Shop op Lelystad.
                                            
De opbrengst van de verkoop van dit boek 
gaat naar de Stichting Hoogvliegers.

      SPL TMA 7 en 8
      per 13 juni
 

Bookreview
Max Heldring



Van de Barcommissie

Deel 1, herkansing.

Vorig jaar waren er 2 lezingen over de Spitfire, deel 1 ging dieper in op de geschiedenis 
van de Spitfire, deel 2 spitste zich toe op de Supermarine Aircraft Replica 26B. Bij de 
eerste lezing ging er een storm over het land, code oranje was uitgevaardigd. Desondanks 
trotseerden een aantal leden de storm en woonden de lezing bij. Omdat het vermoeden 
bestond dat de storm een aantal andere geïnteresseerden in de weg had gezeten, is er 
met de activiteitencommissie overeengekomen om deze lezing nog eens te herhalen. Dat 
gebeurt nu op woensdag 17 september. 

De lezing zal gegeven worden door clublid en mede Spitfire eigenaar John Raaijmakers, dit 
om binnen de stichting Project Spitfire te werken aan redundancy zodat er meer mensen 
current zijn in het geven van de lezing. Ondergetekende is uiteraard als Back-up en moral 
support voor John aanwezig. 

We hopen u in grote getalen te mogen begroeten en tevens dat de weergoden ons deze keer 
wat gunstiger gezind zullen zijn.
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Lezing Spitfire op  17 september
Jeroen van den Berg
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Tijdens ons Zomerfeest, zaterdag 13 september 2025, zal ook dit jaar weer de
prijsuitreiking van de “Zilveren Vleugel” plaatsvinden.

De rally
De Zilveren Vleugel kan worden gevlogen op iedere dag in de periode van zaterdag

30 augustus tot en met vrijdag 12 september. Niet op de dag van het feest zelf, zodat
de jury voldoende tijd heeft om alle data van de deelnemers te kunnen beoordelen.

Het thema voor dit jaar houden we nog even geheim!
De rally bestaat uit vier onderdelen:

	             -  Vluchtvoorbereiding    -  Vluchtuitvoering / precisievlucht
	             -  Fotoherkenning	         -  Bijzondere verrichting
Voor de vluchtvoorbereiding en de vluchtuitvoering is het noodzakelijk dat je beschikt over 
SkyDemon. Heb je dat niet, dan is het wellicht handig om een gratis proefperiode aan te 
vragen. Kun je daarna altijd nog beslissen om wel of niet een abonnement af te sluiten.

Planning
Plan alvast een datum voor de rally (kist en vliegmaatje) en zorg dat je bij de prijsuitreiking 
tijdens het clubfeest aanwezig bent. Het aanmelden kan via de website; betaling eveneens. 
Overigens mag je de rally ook in je eentje vliegen.

Voor de fotoherkenning is het handig om een mede-vlieger / passagier mee te nemen. 
Over de bijzondere verrichting zal ook dit jaar weer goed nagedacht worden.
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Unieke leden maken 
onze club speciaal

 Victor van Wees

Het fundament onder de Aeroclub Hilversum 
Amsterdam beter bekend onder de afkorting 
ACHA. In de komende Notachams willen we 
een aantal leden nader onder de loep nemen. 
Als eerste is dat Bert Kuijper.
Mensen als Bert Kuijper zijn de authentieke en 
gemotiveerde leden van de club. Zijn aange-
boren liefde voor het vliegen heeft hij in eerste 
instantie kunnen realiseren door te gaan 
zweefvliegen. Hij maakte vervolgens carrière 
bij de luchtmacht, waar hij zowel helikopters 
als straaljagers vloog.  Na de luchtmacht zette 
hij zijn loopbaan voort bij de NLM en de KLM 
Ook bij deze maatschappijen vloog hij zowel 
helikopters als verkeersvliegtuigen.

Bert heeft op een groot aantal vliegtuig- en he-
likoptertypes gevlogen, waarvoor hij telkens 
weer een speciale aantekening op zijn brevet 
moest halen.

Het begon dus allemaal met zweefvliegen, 
waar hij voor altijd werd ‘aangestoken’ door 
het vliegvirus. Hij is jarenlang instructeur ge-
weest bij de Gooise Zweefvliegclub op Hilver-
sum. Daar verleent hij nog steeds zijn diensten 
als sleepvlieger, iets dat hij met veel genoegen 
doet en waar hij veel plezier aan beleeft. Hij 
doet dat onder meer met een Husky, verreweg 
het fijnste vliegtuig voor dat doel, volgens Bert.
Voorts is hij bezitter van een Aerobatic kistje, 
een Tipsy Nipper, waarmee hij voor fun het 
luchtruim kiest, als het weer het maar even 
toelaat, en met een minimale ruimte tussen 
hemel en aarde. 

Hij is, samen met andere leden van de ACHA, 
ook altijd te porren voor sensationele formatie 
vluchten eveneens voor het plezier of op ver-
zoek van anderen. Voor toeschouwers is dat 
een imponerend gezicht.

Bert is een van de vele gedreven mensen bin-
nen de vliegsport. Hij houdt van alle facetten 
van deze heerlijke bevrijdende hobby. Zo kan je 
hem zomaar onderweg tegenkomen als haven-
meester van het vliegveld Ameland. Ja, het ver-
baasde mij ook toen ik dat vernam. Ik vermoed 
dat hij nog meer ‘assistentie’ verleent binnen 
de vliegerij. 
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Hij is vaak te zien aan de bar van onze vlieg-
club en wel aan beide zijden. Als barkeeper 
weet hij hoe alles werkt. Hij schenkt bier en 
wijn, rekent af en maakt de tap schoon. Maar 
ook in consumeren is ie thuis! 
Gelukkig woont hij om de hoek van het veld.  
Vandaar dat hij, als er een bijeenkomst of 
lezing op woensdagavond op de vliegclub is, 
vrijwel altijd daar te vinden is.
Ik heb getracht hem een bijzondere gebeur 
tenis of anekdote te laten vertellen om hier te 
beschrijven en enthousiast als hij is, kreeg ik 
alle medewerking van hem. 

Bert vertelt:
Op een mooie zomeravond, een uur voor 
zonsondergang besloot ik om nog een mooie 
avondvlucht te maken. Dit samen met Jaap 
de Ruiter, die in zijn Piper Cub hetzelfde wilde 
gaan doen.

We vlogen gezamenlijk richting het noorden 
langs het Naardermeer, waar ik besloot om 
nog wat aerobatics te doen. Na wat gerol 
en getol wilde ik tot besluit nog een looping 
maken. Komende uit die looping met weinig 
motorvermogen, gaf ik weer gas bij maar ik 
voelde geen acceleratie. Tegelijkertijd zag ik 
in een flits iets voorbijkomen. Later bleek dit 
de propeller te zijn.

Daarna was het snel handelen. Gelukkig vloog 
ik bij Weesp boven de weilanden. Ik had er 
niet eraan moeten denken dat dit boven     
bevolkt terrein was gebeurd.

Ik zat niet hoog op zo’n 700 voet en verviel 
meteen in mijn oude vertrouwde zweefvlieg-
modus, namelijk een buitenlanding maken, 
iets wat ik maar al te vaak had meegemaakt 
in mijn jarenlange ervaring als wedstrijd 
zweefvlieger. Onder andere in het Nederlands 
selectieteam waarin ik tweemaal de wereld-
kampioenschappen heb mogen meevliegen, 
vele Nederlandse kampioenschappen en zelfs 
een keer tot grote ergernis van de Franse 
delegatie de Franse kampioenschappen heb 
gewonnen!

Door al die ervaring wist ik snel op welk wei-
landje ik wilde landen. Tijdens het aanvliegen 
van dat weilandje heb ik de keuze nog aange-
past. Er lag een weilandje naast dat een uit-
gang naar een boerderij had.

Daar stond ik dan na een bocht van 270 gra-
den gedraaid te hebben zodat ik tegen de 
wind in kon landen. De motor liep nog ralenti 
zonder propeller. Er was niet voldoende tijd 
geweest om hem af te zetten omdat de veld-
keuze al mijn aandacht opeiste.

Wel had ik mijn vliegmaatje in de Piper Cub 
in de dalende bocht gemeld dat ik mijn pro-
peller had verloren en een noodlanding ging 
maken. Na de noodlanding vloog hij over mij 
heen. Vervolgens heeft hij Amsterdam Info 
het voorval gemeld, met de plek waar het on-
geveer gebeurd was.
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Snel een kist reserveren

Ik was ondertussen uit de onbeschadigde 
Tipsy Nipper gestapt. Even later kwam er 
een boer met zijn trekker mijn kant op die mij 
met verbazing vroeg wat ik kwam doen….

Ik wees hem op mijn verdwenen propeller 
en toen begreep hij een en ander. De boer, 
waarbij ik mijn vliegtuig aan de grond zette, 
zat net te eten met zijn gezin toen hij mij zag 
landen. Hij vroeg of ik mee wilde eten, het 
laatste waar ik toen aan dacht.

Afijn, na aandringen van zijn vrouw werd er 
een bordje bijgezet, en ik kreeg een heerlijke 
maaltijd voorgeschoteld.Ondertussen had ik 
telefonisch contact gehad met Jaap de Ruit-
er die weer veilig op Hilversum was geland.
Na enige tijd stond ineens de politie bij de 
boerderij voor de deur met de vraag of ze 
een piloot hadden gezien die bij dat eenzame 
vliegtuigje hoorde? 

Daarop werd ik aan hen voorgesteld en be-
gon er een verhoor. Het bleken twee alleraar-
digste dienders te zijn. Ze vonden het ook 
een bizarre gebeurtenis. Gelukkig had ik alle 
papieren en ook mijn brevetten paraat, dus 
ze vertrokken weer tevreden naar Schiphol.

Na enige tijd verscheen er een helikopter 
boven het gebied. Deze bleek met een spe-
ciale camera naar mijn propeller te speuren, 
maar er werd niets gevonden. Achteraf bleek 
een jongeman mijn capriolen in de lucht 
gevolgd te hebben. Hij had iets van mijn 
vliegtuig af zien vallen. Het was toen al vlak 
voor sunset. De jongeman had besloten de 
volgende dag naar dat voorwerp te gaan 
zoeken.

Hij heeft inderdaad de propeller de volgende 
morgen gevonden, maar dat pas enige dagen 
later aan de politie gemeld. Die hebben toen 
de propeller bij hem opgehaald. Pas veel later 
is dat aan de onderzoekscommissie gemeld. 
Waardoor de commissie er lang van uitging 
dat de propeller zoek was.Ondertussen was er 
door een lokale krant een verhaal geschreven 
over een vliegtuig dat zonder propeller was ge-
land in een weiland en dat de piloot spoorloos 
was. Daarbij stond een foto van de jongeman 
met de propeller in zijn hand.

Ondertussen had ik aan de onderzoekscom-
missie voor luchtvaartongevallen een uitge-
breid verslag gedaan van het incident. Deze 
commissie heeft het vliegtuig uitgebreid 
onderzocht en kwam tot de conclusie dat de 
bouten waarmee de propeller via een flens aan 
de krukas bevestigd was niet geborgd waren, 
waardoor deze los gerammeld waren en stuk 
voor stuk waren afgebroken. Dit met enig tijds-
verschil, wat in de breuken was terug te vinden 
met speciale apparatuur. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd in samenwerking met een Belgische 
onderzoekscommissie, want het vliegtuig is 
Belgisch geregistreerd.

Met de veroorzaker is daarna één en ander ‘in 
den minne’, geschikt, er werden geen straffen 
uitgedeeld. Het wordt beschouwd als een ‘Just 
Culture’ ervaring waar een ieder wat van kan 
leren…Iets waar ik het volledig mee eens ben. 
Want fouten maken is menselijk. Belangrijk is 
vooral om lessen te trekken uit dergelijke inci-
denten. Dit draagt bij meer bij aan de vliegveil-
igheid dan straffen, straffen werkt dan niet 
echt.  Veel dank voor je bijdrage Bert!
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Superbike
voor in de lucht

Gijs Gilis

De Poolse uitvinder Tomasz Patan, bekend 
van de Jetson ONE, heeft zijn nieuwste inno-
vatie gelanceerd: de Volonaut Airbike. Deze 
futuristische vliegende motor met verticale 
start (eVTOL) heeft straalaandrijving en is 
ontworpen om één persoon met snelheden 
tot 200 km/u door de lucht te vervoeren.

Sciencefiction wordt werkelijkheid
De Airbike is het resultaat van een gedurfd con-
cept zoals je het alleen in films zag. Dankzij zijn 
unieke rijhouding, zonder cockpit of schermen, 
zit je met 360 graden zicht in de open lucht. Alsof 
je zelf vliegt. De gepatenteerde stabilisatietech-
nologie van de Airbike, aangestuurd door een 
krachtige vluchtcomputer, zorgt voor automa-
tisch zweven en intuïtieve controle. 

Besturing kan via een app (autonoom) of 
handmatig met een joystick in game-stijl. Een 
LIDAR-systeem voorkomt botsingen, terwijl 
geofencing je weghoudt van verboden lucht-
ruim.

Opstijgen vanuit je tuin
Dankzij het compacte formaat en het ontbrek-
en van draaiende propellers, manoeuvreert de 
Airbike moeiteloos door smalle of stedelijke 
omgevingen. De constructie is volledig opge-
bouwd uit koolstofvezel en 3D-geprinte onder-
delen. Het resultaat: een machine die tot zeven 
keer lichter is dan een traditionele motorfiets. 
De autonomie bedraagt 40 km. Daarna moet 
die twee uur aan de lader. De Airbike heeft 
geen wielen en geen klassiek kuipwerk, alleen 
een minimalistisch frame. Zijn uiterlijk doet 
denken aan een superbike, maar dan met ver-
borgen straalmotoren. Hij stijgt verticaal op, 
zonder landingsbaan, gewoon vanuit je tuin 
of het dak van je gebouw. In sommige landen 
zelfs zonder vliegbrevet.

Wat brengt de toekomst?
Hoewel de Airbike nog een prototype is, zijn 
de eerste testresultaten veelbelovend. Een 
betaalbaarder model staat gepland voor 2026, 
bedoeld voor pioniers die klaar zijn om het 
luchtruim te verkennen. De regelgeving in de 
VS, Japan en de Emiraten wordt al aangepast. 
In Europa is het debat geopend. De Volonaut 
Airbike komt net uit de ‘stealth mode’-ontwik-
kelingsfase en opent een nieuw hoofdstuk in 
mobiliteit. Geen gadget, maar een heruitvind-
ing van wat een motor kan zijn. 

Wellicht een goed idee 
voor de ACHA motorclub?
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Nieuw ACHA lid
Maurits Hebels

Hi! Mijn naam is Maurits Hebels, ben 27 jaar en ik 
woon in Amsterdam. Op mijn 14e ben ik begonnen met 
zweefvliegen bij de Gooise Zweefvliegclub op Hilver-
sum, waar ik nog steeds lid ben. Hilversum ken ik dus 
gelukkig vrij goed. 

Na mijn middelbare school heb ik een vliegopleiding 
gedaan bij EPST tot verkeersvlieger. 

Na een mooi avontuur als FI & IRI in Zwitserland en PC12 & PC24 gevlogen te hebben 
aldaar ben ik nu gestationeerd op Schiphol. De kleine luchtvaart vind ik nog steeds 
het allerleukst dus ik kijk ernaar uit om regelmatig op Hilversum bij de ACHA te gaan 
vliegen! Tot snel!

Nieuw ACHA lid
Wouter  van Engelen

Ik ben Wouter, 47 jaar en woon in Amersfoort met mijn 
vrouw en 2 dochters van 10 en 12. Sinds vorig jaar is mijn 
passie voor het vliegen weer helemaal opgelaaid toen ik 
toevallig mee mocht met een vliegtuig op vliegveld Teuge. 

Naar aanleiding daarvan ben ik ook van baan gewisseld en 
werk ik nu als projectleider bij NLR. Echter het vliegen zelf 
blijft kriebelen vandaar dat ik me heb aangemeld bij ACHA 

voor een aantal vlieglessen. Wellicht mondt het uit in een PPL.

Nieuw ACHA lid
Arno van Peperstraten

Hallo allemaal, Ik ben Arno van Peperstraten, ik ben 47 
jaar en ik woon met mijn vrouw en kinderen in Utrecht. 
In het dagelijks leven werk ik als gynaecoloog en richt 
me dan met name op vruchtbaarheidsproblemen en    
laparoscopische chirurgie. 

Ik heb dit jaar eindelijk de stap genomen om lid te worden 
van ACHA en te leren vliegen. Na een eerdere wat apart 
verlopen voorgaande kennismaking met de luchtvaart, 
is de interesse wel altijd gebleven en nu dus eindelijk tot 

uitvoer gebracht bij jullie. De eerste ervaringen zijn in ieer geval heel positief!

Naast vliegen ben ik een hardloper, lid van een schietvereniging en voetbal ik 1 keer per 
week met een groep veteranen (maar het niveau is wel bedenkelijk laag..). Ik ben heel 
benieuwd naar mijn komende ervaringen met het vliegen en ik hoop ook met de andere 
ACHA leden kennis te kunnen maken komende tijd. 
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Nieuw ACHA lid
Isabelle Buhre

Vliegclubpaspoort (bij wijze van voorstelronde)
Naam	 : Isabelle Buhre
Geboren	: 19 augustus 1989 in Amsterdam 
Geland op Hilversum : lente 2025
Achtergrond: Latijnse taal- en letterkunde, politicologie
Beroep: Vertaler, schrijver, redacteur
Woonde in: Abcoude, Leuven, Leiden, Londen, Leusden (6 jaar 
in woongemeenschap), Amersfoort, Belfast, nu Bunschoten.

Wil wonen in: het Caribisch gebied, Hongarije, Servië of Rusland; alternatief: Lelystad
Favoriete vliegtuigen: Ilyushin 76, Tupolev 134, Tupolev 160, Boeing 747, Cessna 172
Favoriete dieren: Ratten, aalscholvers, kraaiachtigen, duiven, fazanten
Droomvlucht: Mee in een Il-76 of Tu-160. Of zelf in een oud Sovjet-leskistje zoals 
de Yak-52 ergens in de omgeving van Moskou
Motto: semper eadem   Extra bagage: ja 
Hobby’s: fietsen, lopen, zwemmen, als het maar buiten is. Lezen, documentaires en inter-
views beluisteren, kortom ‘zitten te nerden’. Naar museum of lezing. Thuis dansen (lees: 
rondspringen) en slapen
Geïnteresseerd in: politiek, internationale betrekkingen, talen en taalkunde, psychologie, 
dieren, vliegtuigen en vliegen natuurlijk, muziek

Gespreks start-up van dienst: Wil je een praatje maken? 				  
Zeg niet: hoe gaat het? Of: lekker weer hè? 						    
Maar zeg: vind jij de glazen neus van de Tu-134 ook 					   
zo fascinerend? 
Scan de QR-code als je een luchtvaartgerelateerd lied 
wilt horen dat ik mooi vind. 
Omdat muziek voor mij meer zegt dan woorden.

Nieuw ACHA lid
Abbas Peymani

Hallo allemaal!
Ik ben Abbas Peymani, woon in Amsterdam en ben sinds kort ge-
start met mijn PPL. Een vriend van mij haalde onlangs zijn brevet 
bij ACHA, en dat werkte behoorlijk aanstekelijk. Na een proefles 
bij jullie gezellige club was ik meteen verkocht.

Na een korte carrière als softwareontwikkelaar werk ik tegen-
woordig in het ziekenhuis als arts in opleiding tot plastisch 
chirurg. In mijn vrije tijd hou ik me bezig met fitness, boulderen 
en sinds kort ook padel. 

De uitdaging om nieuwe dingen te leren vind ik erg mooi, en voorlopig betekent dat 
vooral: de DV20 onder de knie krijgen.
Hopelijk tot snel op de club.
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Nieuw ACHA lid
Bas Lindenkamp

Mijn naam is Bas Lindenkamp. Ik woon in Vreeland en 
ben 60 jaar oud. Opgegroeid in België en Frankrijk, en 
na mijn frans eindexamen vertrokken naar de USA. 
Ik wilde vanaf mijn vierde al piloot worden, en wat 
mij betreft was daar het paradijs. 3000 vlieguren later          
( General Aviation en Regionals)  mocht ik beginnen bij 
KLM, waar ik na 31 jaar met pensioen moest. 

Inmiddels redelijk actief op Hilversum bij de zwevers, de para’s en sinds kort ook bij 
de ACHA.  Als instructeur wil ik mensen vooral enthousiast maken voor het vliegen. 
Zelf wil ik de aankomende tijd meer ervaring opdoen op taildraggers. Heerlijk dat we 
op Hilversum een prachtige verzameling van deze kistjes hebben staan… Tot snel op 
de club!

Nieuw ACHA lid
Leeoz Avni

Hi all, I am Leeoz Avni, 45, living in Utrecht with my wife 
and 10-year-old child. Moved to the country about a year 
ago - I can understand a bit of Dutch and am on a learning 
course to speak it as well. I am an Aerospace engineer and 
hold a PPL(A) - ICAO and FAA (soon EASA as well), which 
I obtained about 5 years ago. I currently have 270 hours 
of flight experience and hold a complex rating. Fly DA40, 
C172, and Piper Arrow.

I love meeting fellow flyers and flying with them, constantly learning from their expe- 
riences, and I hope to share some of my own as well.
I also love DIY stuff, designing and building things for myself. If you’re interested in 
joining forces or simply want to share your interests with a friend, feel free to connect.
Thanks for welcoming me to your community.

Nieuw ACHA lid
Kurtis  Grimes

Hallo allemaal, mijn naam is Kurt en ik ben enthousiast om lid 
te worden van ACHA Flight Club. Ik kom oorspronkelijk uit de 
Verenigde Staten, maar woon nu in Amstelveen met mijn vrouw 
en onze twee kinderen. Onlangs heb ik mijn Private Pilot License 
behaald in Spanje – een droom die ik al sinds mijn jeugd heb.

Vliegen is altijd mijn passie geweest en ik kijk ernaar uit om het 
Nederlandse luchtruim te verkennen en te leren van andere leden. 
Ik wil graag actief deelnemen, vlieguren opbouwen en ervaringen 
delen met anderen die net zo van luchtvaart houden als ik.
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Nieuw ACHA lid
Ton Werner Spruit

Ik ben Ton Werner Spruit, woon in Amsterdam, werk in de 
cultuursector en doe aan vastgoedbeheer. Ik heb een moeder 
van 90 waarvoor ik mantelzorg. Mijn vriendin heeft een huis 
vol kinderen en kleinkinderen. In 1992 kwam ik voor het eerst 
op vliegveld Hilversum bij het clubgebouw en de vliegschool. 
Ik dacht dat de club toen een kantoor was. Vliegles kreeg ik 
op het kleine Lelystad. Vliegles was voor mij een achtbaan, 
ik zocht naar het koppelingspedaal en de versnellingspook....

Door de jaren heen maakte ik toch meer dan 70 zweefstarts in Castricum, Haamstede, 
Den Helder, Terlet en in Saint Florentin, Frankijk en volgde ik theorielessen zweefvliegen. 
Een vriend trok mij naar Hilversum waar ik sinds 2013 regelmatig met hem meevlieg. Dat 
is geweldig.

Luchtvaart en kleine vliegtuigen /velden boeien mij mateloos. Ik kijk graag NG, “Air Crash 
Investigation”, met de  TW 800, e.v.a., een verbluffend (FBI) & NTSB-onderzoek in brand-
stofsystemen, airconditioning en bekabeling. Van zoveel complexiteit wordt ik echt blij. 
Deze onderzoeken maken luchtvaart veiliger. Zeven jaar werkte ik aan tentoonstellingen 
bij museum de Aircraft Revovery Group, Heemskerk en dolven we wrakstukken op uit 
de Markermeer. Ik schreef twee artikelen over WOII gecrashte Lancaster en -Liberator in 
het AOPA-blad. In de jaren negentig werkte ik in Azië en kende daar o.a. de Hong Kong 
Aviation Club nog van Kay Tak, het oude vliegveld van Hong Kong. Voor Schiphol bejaag 
ik momenteel ganzen in de Wijckermeer bij het Noordzeekanaal.

Ik heb de Repromasters.nl galerie met 20 topstukken van Rembrandt, Vermeer, Velazques 
Diego, Van der Velde de Jonge, Van der Helst, Liotard, Drouet, en Saenredam en voor-
heen een Van Gogh Museum licentie. Het zijn 3D full colour TransFers exacte kopieën. 
Tijdens corona bouwde ik de tentoonstelling op Chateau Marquette, Heemskerk op. Na 
corona te hebben overleefd moest het worden opgeruimd en werd het een reizende ten-
toonstelling die op zoek is naar een nieuw publieke plek of kasteel.

Terwijl ons voorbije kabinet twee jaar met kromme tenen heeft vergaderd over het stik-
stofbeleid dijen luchtvaartmaatschappijen uit en zijn er 80 vliegvelden in Turkije bijge-
komen. Luchtvaart zal blijven en ook blijven groeien. Vliegveld Hilversum is daarbij ook 
een kleine kraamkamer voor de luchtvaart.
Ik vraag mij af waarom het halen van hetzelfde brevet in Nederland zo veel moeilijker en 
zo kostbaar is in vergelijking met andere landen, mn. VS en laatst nog was ik op Zorg en 
Hoop in Suriname. Beantwoordt 45 van de 60 multiple choice vragen goed. Klaar! Leer 
veilig vliegen!

Grasmat vliegveld Hilversum: Kan het waterpijl van de grasmat enkele centimeters om-
laag? Dan heb je toch zomaar enkele weken vliegplezier meer per jaar? Nederland is groot 
geworden door overlegcultuur? Wij hebben duizenden waterpijlen. Wat doen we hieraan?
Tot ziens op een van de bijeenkomsten!
Communiceren of corresponderen kan via 0653838888 en twspruit@planet.nl
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Weet u dat?
Jeroen van den Berg

In het verleden kende de NotACHAm een 
rubriek “Wist je dat?” waarbij een vraag 
gesteld werd en verderop in het nummer 
het antwoord werd gegeven. De luchtvaart 
is aan verandering onderhevig. Voor som-
migen is het al weer even geleden dat het 
theorie gedeelte van de PPL opleiding is 
afgerond. Is de kennis nog up to date? 

Met de nieuwe rubriek “Weet u dat?” probeer 
ik u uit te dagen een vraagstuk op te lossen. 
De oplossing is, zo veel als mogelijk, ter-
ug te vinden door een QR code te scannen.

We trappen af met de volgende vraag:

U ondervindt problemen met uw radio. 
U besluit de transponder in te stellen op 
7601. 

Deze code betekent:

A. U heeft het vermoeden dat uw zender 
niet werkt, u geeft hier mee aan dat u wel de 
verkeersleiding kunt horen maar dat u aan-
neemt dat de verkeersleider uw berichten 
niet kan ontvangen.

B. U heeft het vermoeden dat uw ontvanger 
niet werkt, u geeft hier mee aan dat u niet in 
staat bent berichten van de verkeersleiding te 
kunnen ontvangen maar dat u aanneemt dat de 
verkeersleider uw berichten wel kan ontvangen.

C. U vliegt op een IFR vliegplan. Nadat u vast 
heeft gesteld dat er een probleem is met de ra-
dio communicatie, heeft u 7600 in de transpon-
der gezet. U bent in VMC condities en besluit 
VMC te blijven en naar een geschikt vliegveld 
uit te wijken.

D. U vliegt niet op een vliegplan in ongecon-
troleerd luchtruim onder VMC condities, met 
7601 geeft u aan dat u problemen met de radio 
ondervindt, maar dat u strikt genomen de radio 
niet nodig heeft.

Oplossing: 
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MAARTEN’S
MEMORIES
 

Maarten Driessen

               
              Vliegtuig in de prut

Alhoewel de landingsbaan langs een riviertje 
ligt, is de grond meestal zeer droog, omdat de 
ranch aan de rand ligt van een woestijnachtig 
gebied. Maar deze keer was de baan dus net 
’iets‘ minder droog.

Enfin, ik land dus en wil, nadat de kist tot 
stilstand is gekomen, omkeren om naar het 
begin van de baan te taxiën alwaar de hangar 
is gevestigd. Kist draait tot dwars op de baan 
en daar blijft hij staan!!  
Maximum vermogen op de buitenste motor 
en zelfs negatieve pitch (propeller blaast dan 
naar voren) op de binnenste motor, geeft 
geen beweging in het vliegtuig.  Rechtuit kan 
ik niet want de baan is smal en dan zou ik in 
het hek of de greppel  belanden.  Wat we ook 
proberen, de kist zit muurvast. Uitstappen dus 
en lopen naar het woonhuis, een anderhalve 
kilometer verderop.
Tractor en 4x4 truck worden erbij gehaald. 
Rechtuit trekken aan de kist kan niet. De 
baan is te smal. Zomaar een trekkabel aan 
de kist vastmaken? Niet echt verstandig als 
je het vliegtuig heel wilt laten. Trekken met 
twee voertuigen EN de motoren van het 
vliegtuig tegelijk gebruiken? Veiligheid? En 
wat trekken we kapot? Vele vragen, weinig 
antwoorden . Kennelijk hebben we toen met 
ons allen voldoende onze kennis en kunde 
gebruikt. Want, na enige tijd lukt het de kist 
vrij te krijgen.  
Ik taxi naar de hangar en besluit vervolgens te 
vertrekken naar de dichtstbijzijnde luchthaven 
met een verharde baan.  Mijn vriend komt me 
daar met de auto ophalen. Het leed is echter 
dan al geschied.

Eén van mijn beste vrienden woont op een 
grote ranch in Texas in de Verenigde Staten. 
Op zijn ranch heeft hij de beschikking over 
een onverharde landingsbaan van ongeveer 
1200 meter. Aan het einde van deze baan ligt 
een heuvel, zodat meestal wordt gekozen 
voor landingen richting heuvel en starts de 
andere kant op. Vaak is ter plekke weinig 
wind en als die er wel is staat de wind 
meestal direct ‘cross’ op de baan, dus maakt 
dat ook geen verschil.

Met een tweemotorig turbopropvliegtuig was 
ik onderweg voor een aantal demonstraties in 
de USA. Er was voldoende tijd over en dus ook 
om aan mijn vriend een bezoek te brengen. 
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Thee/Koffie Agenda en activiteiten
Mariëlle Lugard

•	Wij vertrekken in  wintertijd om 12.00 LT 
	 en bij zomertijd om 13.00 uur LT 
•	Vergeet niet zélf tijdig, bij voorkeur  
	 minimaal één week van te voren, een  
	 toestel te reserveren.
•	De vluchtleider is anderhalf uur van  
	 te voren aanwezig. Dan wordt onder  
	 het genot van een kop koffie/thee de  
	 bestemming, route e.d. besproken.
•	Let op het uur wachttijd bij vluchten  
	 naar het buitenland en gecontroleerde  
	 velden! 
•	Vanwege de afstand of een programma  
	 op de plaats van bestemming  kan op  
	 een andere tijd dan de standaardtijd  
	 vertrokken worden. De vluchtleider  
	 informeert de deelnemers hierover.
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   Datum	 Veld	 Nm          Actie                    Tijd           Bijzonderheden	                                    
   september
   30/8 - 12/9      EHHV           000       Zil.Vl. Comm     Flexibel        Zilveren vleugel rally
   Za 13/9            EHHV           000       Even. Comm     17.00 LT      Zomerfeest ACHA
   Wo 17/9          EHHV           000       Clubhuis            20.00 LT      Lezing Spitfire

Onze club & onze leden

Totaal aantal leden 342
waarvan 30 begunstigers,                           
1 lid van verdienste: Mariëlle Lugard. 

•	Clubvluchten gaan alleen door onder  
	 CAVOK  condities. 
Meedoen met clubvluchten?
Meld u aan als u een plaats over hebt, 
een maatje zoekt of een plaatsje zoekt. De 
organisatoren helpen graag een handje. 
Heeft u nog leuke suggesties, ontdekte 
u ergens een leuk veldje, met aardige 
mensen, goed restaurant of een interessant  
museum?: laat het ons weten. 
Mocht u vragen hebben of zich willen 
aanmelden, mail dan naar:
evenementen@vliegclubhilversum.nl  

of  bel met:
Rob Cordes 	   06-24382614 
Mariëlle Lugard 	   06-47658121

Bert (motortour)	   06-21547450

Nieuwe leden:
Leooz Avni uit Utrecht
Jasper Baijens uit Oosterhout
Maurits van Binsbergen uit Maarssen
Isabelle Buhren uit Bunschoten
Niek Dales uit Baarn
Wouter van Engelen uit Amersfoort
Kurtis Grimes uit Amstelveen
Maurits Hebels uit Amsterdam
Sebastiaan Lindenkamp uit Vreeland
Abbas Peymani uit Amsterdam
Ton Werner Spruit uit Castricum
Marijn de Vries uit Utrecht
Olaf de Waal uiyt Amerongen

First solo:
Dylan Longman
Timur Khalaleev
Peieter Maas



KOM TRAINEN BIJ 
SIMCENTER MIKE
Voor uw CB-IR kunnen 25 van de 40 uur 
gelogd worden in onze gecertificeerde 
simulator. Voor de volledige IR is dat zelfs 
35 van de 50 uur.

Simcenter Mike is de gecertificeerde trainings-
faciliteit in de randstad voor privévliegers, 
vliegscholen en vliegclubs. 

ALSIM AL250
S E P  &  M E P

E A S A  F N T P I I  A P P R O V E D  & 
FA A  A AT D  A P P R O V E D

REDBIRD FMX
S E P

FA A  A P R O V E D , 
A AT D ,  F U L L  M O T I O N

Simcenter Mike B.V.
Westbaan 274
2841 MC Moordrecht
06 836 421 00
info@simcentermike.com
www.simcentermike.com

E D U C AT E
S I M U L AT E
L E V I TAT E


